
Welkom in PA!  
 

Dit schooljaar zit jij in PA, de vissenklas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je benieuwd hoe je klas er vanbinnen uitziet? 

Kijk dan maar snel verder. 

 

 

 

 

 

 

Dit ben ik juf Marian. 



Hier zie je mij met en zonder mondmasker. 

 

Ondertussen geef ik 18 jaar les. 

13 jaar daarvan sta ik al in de peuterklas. 

 

Ik kijk er naar uit om je de eerste schooldag te verwelkomen in de klas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit is de kring. 

Hier begroeten we elkaar ’s morgens.  

Hier lezen we ook verhalen en zingen/dansen we. 

 

Dit is ook de bouwhoek. 

We hebben verschillende soorten blokken, duplo, smartmax, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit zijn de tafels. 

Hier gaan onze eetmomenten door. 

Natuurlijk doen we ook nog andere activiteiten aan de tafels. 

 

 

 

 

 

 

Aan de grote tafel knutselen  

(schilderen, kleven, stempelen, scheuren, …)  

we bijna iedere dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aan deze kleine tafel maken we puzzels, kleuren we, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze kleine tafel kunnen we  

met al het leuks spelen  

dat we in de kast vinden.   

 

 

 



Dit is de huishoek. 

Hier kan je voor de poppen zorgen, eten maken en zelfs een beetje poetsen. 

Ook wordt er regelmatig eens naar huis getelefoneerd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit is de autohoek. 

Hier kan je rond rijden met de kleine en de grote auto’s. Je kan hier ook een leuk treinspoor bouwen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit is de zandbak. 

Met het zand kan je lekkere zandtaartjes maken.  

Soms maakt het zand ook al eens plaats voor iets anders. Bv herfstblaadjes, water, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit is het knuffelhuisje. 

Hierin vind je de gezinsfoto’s terug. 

Hier kan je ook even tot rust komen als je dit nodig hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit is het boekenrek. 

Hierin vind je allerlei soorten boeken terug. 

Je kan een boek lezen aan het tafeltje. 

Maar je kan ook voorzichtig een boek lezen in het knuffelhuisje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit zijn onze kapstokken. 

Hieraan hang je je jas. 

Er komt een leuke foto aan van jezelf  

zodat je jas altijd op dezelfde plek hangt. 

In het vak bovenaan leg je je sjaal en muts  

wanneer het weer wat kouder wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de banken. 

Hierop wacht je als we naar het toilet gaan. 

Hier zet je ook je boekentas onder.  

Zo staan ze steeds netjes. 

 

 

 

 

 

 



Dit zijn de toiletten. 

Wij hebben kleine kleutertoiletjes.  

Na het toiletbezoek wassen we steeds onze handen aan de wastafel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na deze virtuele rondleiding ben jij helemaal klaar om er binnenkort in het echt in te komen spelen! 

 

Ik kijk er alvast naar uit! 

Hopelijk jij ook! 

 

 

Tot dan! 

Juf Marian 

 

 


